
Hoi allemaal, 
 
Deze week gaan we een tekening maken van een kruis. Het kruis staat symbool voor wat 
Jezus voor ons heeft gedaan. Iedereen heeft zijn eigen zorgen, zijn eigen verdriet, zijn 
eigen gebed, zijn eigen dankbaarheid en idee over waarom Jezus nu juist voor hem of haar 
zou zijn gestorven.   
 
Kleur de tekening eerst mooi in. Laat dan (eventueel) iemand je helpen om op te schrijven 
wat jij bij Jezus wil brengen. Waar wil je voor bidden of juist voor danken? 
Vraag of pappa of mamma samen met jou wil danken/bidden voor deze punten.  
 
 
 
 
 
  



 
 
 
  



 
 


